
 

 

Lourdes, juni 2017  
 
deel 2: Terugweg, van Lourdes via Artouste en St Jean Pied de Port,  
naar boven en thuis via de kust… 
 
Van Artouste naar St Jean Pied de Port, langs Espelette naar Bourcefrance, met een dagje naar Ile 
d’Oleron zelf…naar Noirmoutier, en met tussenstop op weg naar huis in Le Bec Hellouin… 
 
 

   
 
 
 
Van Lourdes naar le petit train d’ Artouste..maar niet via de Soulor en de Aubisque..jammer, 
..gesloten wegens werken..dus met een flinke omweg… 

 

 

N 42.87759,  W 0.39533 vlgs campercontact  http://www.campercontact.com/fr/france/aquitaine-z-40-
64/laruns/52610/aire-de-camping-car-aire-de-camping-car-dartouste.aspx  (kaart 2) 

http://www.campercontact.com/fr/france/aquitaine-z-40-64/laruns/52610/aire-de-camping-car-aire-de-camping-car-dartouste.aspx
http://www.campercontact.com/fr/france/aquitaine-z-40-64/laruns/52610/aire-de-camping-car-aire-de-camping-car-dartouste.aspx


 

 

 

 



 

 

  
L'aire de camping-car d'Artouste (avec borne Air Service) est située à 1250m d'altitude, au départ des 
pistes de ski alpin l'hiver et à proximité des randonnées du Parc National des Pyrénées en saison estivale 
et au départ de l'excursion du Train d'Artouste. Le site propose environ 80 emplacements pour 
stationnement illimité le long du lac de Fabrèges entre le pont (RD934) et la barrière canadienne. Borne de 
service située à gauche à l'entrée du grand parking.  

  
 
Dinsdag 13 juni…de dertiende..we hadden het kunnen weten… We vertrekken « goed op tijd » op de 
camping, maken een ommetje langs de Leclerc op de weg naar Tarbes, en rijden de Col du Soulor en de 
Aubisque tegemoet…Als we na Argeles –Gazost de goeie richting opdraaien zien we wel al een bord « Col 
du Soulor fermé « ..maar gezien ik begin juni nog had gecheckt dat ze open waren maakten we ons niet al 
te veel zorgen.. Onderweg was er nog een « plaatselijke markt »..met de blijkbaar erbij horende 
« plaatselijke verkeersbeperkingen »…maar wat verderop staat er een bord dat de « col du Soulor et l’ 
Aubisque » gefermeerd zijn ingevolge « traveaux »…We maken dan maar rechtsomkeer, en het gaat via 
Lourdes en Betharam..naar Arudy en Artouste…een « omwegje «  van zo’n 60 km… Het staat vast dat « le 
petit train d’Artouste » niet meer voor vandaag gaat zijn…Want net voor de moeilijke passage in « Eaux 
Chaudes » komen we terecht in een opstopping, na een ongeval bij de wegenwerken…Het is snikheet als 
we uiteindelijk op de camperplaats aan het Lac de Fabreges aankomen. We instaleren ons, en gaan op 
verkenning naar de « billeterie » aan de voet van de télésiège. En kopen gelijk onze tickets voor 
woensdagmorgen, de eerste rit van 9 uur. Nadien breng ik nog een bezoekje aan de Tourist 
info… »désolé, monsieur »..maar in het nederlands hebben we hier niks…vriendelijk en behulpzame 
juffrouw… 
Dan maar terug naar de camper, en wat lezen voor de uitstap van morgen… 
 
Oorspronkelijk werd de spoorlijn in 1920 aangelegd voor de werken aan de stuwdam van Artouste. Reeds 
van in 1932 werd het treintje toeristisch uitgebaat. Vanuit het treintje heb je een ongelooflijk uitzicht op de 
toppen van de Pyreneen. Tijdens de rit zie je de flora en fauna van het hooggebergte. Marmotten, gieren, 
de eenzame boerijen met de kudden schapen en runderen er omheen. 
Hij rijdt op een smal spoor van 10 km lang, op 2000 m hoogte langs de bergwand. 
De excursie duurt 3½ uur, skilift + retourtje met de trein inbegrepen, met een stop van 1u20 bij het meer 
van Artouste. 
Tijdens deze excursie heeft u een prachtig uitzicht over het massief van Ossau, en duizelingwekkende 
uitzichtpunten over de vallei van Soussouéou. 



 

 

Bij aankomst brengt een bewegwijzerd pad u binnen 15 min. naar het meer van Artouste, dat zich uitstrekt 
aan de voet van de hoogste toppen van de Pyrénées Atlantiques. 

  
 
Woensdag zijn we al vroeg uit de veren. Het is een kwartiertje stappen tot de lift. Die brengt ons na een 
tiental minuten aan de startplaats van de treintjes. 

     
 
De rit van zo’n 55 minuten langs de bergflanken is prachtig. Onderweg langs de duizelingwekkende 
afgronden is de moeite. Onderweg storen we verschillende marmotten bij het ontbijt. Ondanks dat ze de 
denderende treintjes gewend zijn duiken ze snel in hun pijpen als we eraan komen. Het meer van Artouste 
is niet echt de moeite. Je kan van daar nog wel een wandeling maken naar een ‘refuge’, zo’n uur en een 
kwart stappen, maar daarop zijn we niet voorzien. We zakken al snel terug af naar het stationnetje voor de 
terugrit. 



 

 

       
 
 
De marmotten zijn aan de siesta begonnen, en laten zich jammer genoeg niet meer zien. 
Het is zowat 1 uur als we terug aan de camper zijn. 
Na koffie zetten, en een snel broodje, gaan we op weg naar onze volgende halteplaats : 
 

   
St. Jean Pied de Port. 
Weerom langs de smalle passage in Eaux Chaudes, en de wegenwerken net erna… 
Dan gaat het via grotere en kleinere dorpen , met een pest aan zones 70-50- en 30 ..tot we eindelijk op de 
camping van St. Jean aanlanden. 
Het staat er goed vol, merendeels campers, een zeldzame caravan…en tentjes van 
« Compostelagangers »…We installeren ons op 1 van de resterende plaatsen, en daarna is het platte rust 
 
Donderdag slapen we uit, na nog maar eens een onrustige nacht. Deze keer is de tikkende regen de 
slaapverstoorder. 

Camping Municipal Plaza Berri  Hébergement classé selon les nouvelles normes ** 
Avenue du fronton  64220 SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT 
Tél +33 5 59 37 11 19   gps :  43.161479, -1.236258 
Email : accueil@saintjeanpieddeport.fr  
Site : http://www.st-jean-pied-de-port.fr saintjeanpieddeport-paysbasque-tourisme.com  
Terrain de camping classé - tourisme 
Accès handicapés 
Animaux admis 

https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&url=%2Furl%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.saintjeanpieddeport-paysbasque-tourisme.com%252Ffr%252Fhebergements%252Fcampings%252Fcamping-municipal-plaza-berri%2523.V2vo3nUrLlM%26source%3Dmaps%26cd%3D1%26usg%3DAFQjCNGTFfBS3GYiDvWOXjQe72RbL_-AYA%26ved%3D1i%253A1%252Ct%253A3443%252Ce%253A0%252Cp%253AghlQWcb5IcSDgAaVhLygAw%253A30&source=maps&cd=1&usg=AFQjCNGTFfBS3GYiDvWOXjQe72RbL_-AYA&ved=1i%3A1%2Ct%3A3443%2Ce%3A0%2Cp%3AghlQWcb5IcSDgAaVhLygAw%3A30


 

 

Groupes acceptés 
Nb empl. classés : 53 
Situé à 200m du centre historique de Saint Jean Pied de Port et proche de tous commerces, le 
camping municipal Plaza Berri s'étend sur les bords de la Nive et offre un cadre des plus 
agréables avec des zones ombragées. 

 
 
Na het ontbijt gaat het richting « overdekte markt »..waar vooral de schapenkaasboeren, 2 bakkers, en wat 
artistiekelingen present tekenen. 
We laten ons verleiden door de « pain tradition », de « gateau basque », en een lokale producent van 
« piment d’espellelette »-producten. 
 
Daarna gaan we sightseeing-en door het mooie oude stadje. En kijken intussen uit voor een restaurantje 
voor ‘s avonds. Dat valt wel even tegen : Het overgrote deel van de restaurateurs wil op donderdagavond 
rusten – en is dus dicht. Na in de snuisterwinkeltjes nog wat souvenirs voor de thuisblijvers te hebben 
gevonden, vinden we nog een vrij tafeltje bij « Chez Edouard » op de Place Charles de Gaulle, recht 
tegenover het stadhuis. Er zit wel wat volk (dus ‘t zal er wel lekker zijn zeker..redeneren we..), maar dat is 
blijkbaar tenslotte enkel te wijten aan het feit dat er verder niks open is.  
We kiezen voor een « cotellettes d’agneau », en « iets » met kalfsvlees…Onvriendelijke bediening, vlees 
dat niet echt warm was, frietjes die precies al 2 keer voordien gebakken waren. Bovendien blijken de 
porties voor de autochtonen wel wat meer volume te hebben, dan deze voor de « toevallige bezoeker » 
.Voor iedereen die na ons komt: een afrader… 



 

 

   
 
St. Jean Pied de Port zelf is echter een bezoek meer dan waard. Zelden zo’n mooi authentiek geheel 
gezien.  
 

  



 

 

   
 

Saint-Jean-Pied-de-Port, hoofdstad van Laag Navarra en bekende etappe op de route naar 
Santiago, heeft zowel de bedevaartgangers die hier stoppen als de liefhebbers van oude 
gebouwen veel te bieden... 
 
Het middeleeuwse plaatsje Saint-Jean-Pied-de-Port wordt omringd door stadsmuren van roze 
zandsteen. Het is zeer charmant door zijn middeleeuwse klinkerstraatjes met oude huizen, de 
oude brug over de Nive, de prachtige gevels aan het water, de kerk van de twaalfde eeuw, de 
brug Notre Dame, de Romeinse brug, de indrukwekkende burcht verbouwd door Vauban, en 
waarvan het silhouet boven de daken van de stad uitsteekt. Om van het mooie uitzicht over Saint-
Jean-Pied-de-Port en het groene Baskenland te kunnen genieten, moet u wel tot aan de ingang 
van de burcht klimmen. Door de Saint-Jacques poort weer naar beneden langs de burchtstraat, 
waar we even de tijd nemen om de oude huizen te bezichtigen, of om eventjes wat winkeltjes in te 
gaan. Neem op 41 rue de la Citadelle even een kijkje in de Gevangenis van de Bisschoppen 
(Prison des Évêques): het museum biedt een permanente expositie gewijd aan de paden van 
Santiago in de middeleeuwen! 
 
Omgeven door bergen, de voeten in de Nive, Saint-Jean-Pied-de-Port is ongetwijfeld één van de 
mooiste steden in het noorden van Baskenland. 
Saint-Jean-Pied-de-Port is gebouwd in de twaalfde eeuw na Christus, in opdracht van de 
Koningen van Navarra. ter vervanging van Saint-Jean-le-Vieux. Al snel na de oprichting van het 
stadje, kwamen er veel pelgrims langs die op weg waren naar Santiago de Compostella. Zowel de 
pelgrimsroute vanuit Parijs, als de pelgrimsroutes vanuit Vézelay en Le Puy-en-Velay komen 
samen in Saint-Jean-Pied-de-Port. Omdat Saint-Jean-Pied-de-Port aan de voet van de Pyreneeën 
ligt, was het plaatsje de laatste stop van de pelgrims, voordat zij verder reisden door de 
Pyreneeën. Voor de pelgrims was de oude toegangspoort tot Saint-Jean-Pied-de-Port, de Porte 
St-Jaques, een van de herkenningspunten. 

http://www.france-voyage.com/frankrijk-steden/saint-jean-pied-de-port-25596.htm


 

 

Er is een afdeling van «Amis du Chemin de Saint-Jacques” aan de Rue de la citadelle. Als we in 
de voormiddag er langskomen staan de mensen tot buiten aan te schuiven, voor info, voor 
slaapgelegenheid, om briefjes op te hangen op een “contactbord” ..en voor hun stempel… 
Ook in de” Église Notre-Dame du Bout du Pont” zien we in de namiddag een paar “contactbriefjes” 
hangen. Die “Camino” naar Compostella is toch wel iets magisch… 

 
  



 

 
  



 

 
 



 

 

 



 

 
 



 

 

 
 
Vrijdag gaat het in 1 ruk een stuk naar boven: 

Camping Municipal "La Giroflée"   45.831362, -1.150477 

 Route touristique, 17560 Bourcefranc-Le Chapus 

   
 
De camping in Bourcefrance is niet slecht, maar ligt 2 km van het dorp. Bovendien is de voorziene 
fietstocht over de brug geen lachertje, 5-6 km, zonder fietspad…(in aanleg, zou in 2018 klaar zijn…) De 
“camperplaats” vanwaar je het fort Louvois kan zien, is blijkbaar opgedoekt, en staan kan je nu in het dorp, 
op een pleintje vlakbij de “marché couvert”…Het restaurantje met tent naast de camping is wel een 
aanrader…De eerste avond ons laten verleiden door het spandoek "moules à volonté". Gewoon lekker, en 
idd "à volonté".  
 
De avond erna teruggeweest voor een visgourmet, gelukkig gereserveerd, want tent zat goed vol. . met 
profitterolles erna - een hele tijd later, want vis heeft eerst wat moeten zakken.. Zeer aangename warme 
ontvangst, lekker eten, leuke sfeer. Een aanrader 
 



 

 

    
 https://www.facebook.com/jacques.debourcefranc   
 

https://www.facebook.com/jacques.debourcefranc


 

 
  



 

 

Vanop de parking op Pointe du Chapus heb je uitzicht op de brug die l'Ile d'Oléron met het vasteland 
verbind,  en op fort Louvois. Bij laag water kan je te voet naar het fortje en bij hoog water is er een overzet.  

    
 
Langsheen de zee staan overal de oesterkwekers om hun producten aan de man/vrouw te brengen..vanuit 
het water op je bord..verser kan niet… 
 

    
Zondag is het markt, en we gaan nog snel wat inkopen doen. Tegen de middag zijn we weg naar een 
camping op Oleron zelf. Op goed geluk kiezen we voor «Camping Les Pins «, 101 Avenue des Pins, 17310 
Saint-Pierre-d'Oléron/ La Cotinière. Wegens « korts bij dorp » en « la Chaloupe »…en “acces direct à la 
plage 

 



 

 

 
 
 
Het blijkt niet echt een aanrader, en erg duur (22,50 euro) in vergelijking met de andere die we 
aandeden..zeker in verhouding tot de geboden” kwaliteit”..Aan de overkant van de straat ligt een ACSI met 
3 sterren, evenver van het dorp..maar zonder “directe toegang tot het strand”…Ze ziet er van buitenaf een 
stuk beter uit…(CAMPING LE SOUS BOIS ,Av des pins La Cotinière,  17310 Saint Pierre d'Oléron ) 
 

     
Haventje van La Cotinière, met viskramen er rechttegenover 

 
Maar we vinden geen goeie plek, en ’t is veel te warm om wat dan ook te doen (alzekers om te fietsen..), 
en na een kort bezoekje aan het haventje en de shoppingstraat, trekken we na 1 dag al naar Noirmoutier.   

   
 
Onderweg rijden we langs een rij hoogspanningspylonen…met op elke mast een ooievaarsnest…En ’t was 
blijkbaar een “vruchtbaar” jaar… 
 

http://www.camping-lesousbois-oleron.com/


 

 

   
We zien ook nog de oude Eiffelbrug, en zeezoutwinningen. 
 



 

 

Aangezien we via de “passage du Gois” willen terugkeren, zoeken we een camping in Barbatre die dicht 
bij de toegang ligt. 

 
 
Camping les Onchères,  5 Chemin de la Martiniere, 85630 Barbâtre, Frankrijk lijkt wel wat, maar we zijn 
onderweg nog gaan winkelen, en via die D-wegen met hun oerwoud aan 70-50-30 borden ging het ook al 
niet vooruit…en het is kwart na zes als we voor de gesloten slagboom staan.. Geen nood: de 
toegangscode voor het bareel hangt aan de deur..en je moet morgenvroeg vanaf 9 uur maar komen 
inschrijven. Alleen: dat is veel te laat voor ons om te vertrekken, want het is de 20e juni 2017 om 8 uur al 
laagwater…en we willen absoluut niet het risico lopen op een “ark van Noë”-toestand.. 
https://www.youtube.com/watch?v=lzhxGDKcPdk  
 
Gelukkig ligt “Domaine Le Midi “,  Rue du Camping, 85630 Barbâtre, Frankrijk slechts 2 km verder. 
Daar kunnen we nog wel terecht…en de slagboom gaat al om 7 uur open… http://www.domaine-le-
midi.com/  GPS: 46.945083, -2.185159 
Prachtig en direct aan een breed strand gelegen, mooi domein.., schaduwrijke plaatsen onder de 
bomen..Een aanrader.. 

https://www.youtube.com/watch?v=lzhxGDKcPdk
http://www.domaine-le-midi.com/
http://www.domaine-le-midi.com/


 

 

 
 

   
 
Tot 1971 was de "passage du Gois" de enige vaste oeververbinding met Noirmoutier. De oversteek is 4,5 
km lang, en kan enkel gebeuren bij eb en goed weer. Langs de weg staan reddingspalen opgesteld. 
Ingeval het snelwassende water de verdere overtocht belet, kan je daarboven gaan wachten op het 
volgende laagwater 
 
 
De dinsdag al vroeg op, voor onze “mozes”-ervaring… 
Passage du Gois 
 
Wikipedia:” Le Passage du Gois is een 4,5 km lange natuurlijke oversteek naar het eiland Noirmoutier in 
Frankrijk. Het ligt tussen Île de Noirmoutier en Beauvoir-sur-Mer, in het departement Vendée. De oversteek 
wordt twee keer per dag overspoeld door hoogwater. Sinds 1971 is er een brug om Noirmoutier te 
bereiken, le pont du Noirmoutier. 
 
Gedurende jaren werd de oversteek door de Noirmoutrains (inwoners van Noirmoutier) gebruikt om het 
vasteland van Frankrijk te bereiken, voor de bouw van de brug. Door een toename van het aantal toeristen 
en daarnaast enkele ongevallen staat nu aan beide toegangen tot de oversteek een kruis, waardoor je kan 
zien wanneer het veilig is om over te steken. Er staat ook een elektronische klok en waarschuwingsborden 
(in 3 talen), de oversteek mag gebruikt worden bij mooi weer en tot anderhalf uur voor en na laagwater. 
Tour de France. 
In 1999 was de Passage du Gois een deel van de Tour de France. Door het glibberige wegdek ontstond er 
een valpartij en daardoor een tijdsverschil van zes minuten tussen het peloton en degenen die niet waren 
gevallen. Hierdoor was voor enkele favorieten op de eindzege direct alle hoop verloren; zo werd Alex Zülle 
uiteindelijk tweede met zeven minuten achterstand op Lance Armstrong. Zowel in 2005 als 2011 passeerde 
de Tour de France er beide keren op 2 juli. Ook in 2018 zal de Tour hier passeren. 
Foulées du Gois 
Sinds 1987 vindt er elk jaar een loopwedstrijd plaats op blote voeten - les Foulées du Gois - die begint bij 
het begin van het hoogtij. De vroegsten komen aan met hun enkels tot in het water terwijl de laatsten soms 
al moeten zwemmen dit door de lengte van de oversteek (4,5 km!). Bij hoogtij stijgt het water zo'n 1,3 tot 4 
meter volgens de factor van het getij.” 



 

 

 
 

https://www.passagedugois.com/crbst_5.html om de uurroosters te raadplegen van het laagwater !  
 

 
 
Rond halfacht staan er al verschillende “strandvissers” langs de weg geparkeerd, hoewel het officiëel niet 
mag. Allemaal op zoek naar pallourdes en andere eetbare schelpen…Zo ver je kan zien enkel zand en 
vlakke rotsen, met hier en daar een plas in een geul… 

https://www.passagedugois.com/crbst_5.html


 

 

Een beetje voorzichtig rijden voor de gladde weg, en wegens tegenkomend verkeer..het is wel een 2 
vaksbaan, maar niet overdreven breed, als je elkaar met MH of camionetje moet dwarsen… 
 

   
 
 
Beauvoir-sur-mer is de overkant, en vandaar gaat het richting huistoe. 850 km is wel teveel om in 1 ruk te 
doen, zeker als je de péage wil vermijden.  
 
Le Bec Hellouin ligt op de weg, en doet wel een belletje rinkelen. Er blijkt zelfs een camping te zijn, en dat 
wordt de laatste stop van de reis. 
 
CAMPING SAINT NICOLAS 
http://www.campingsaintnicolas.fr/  
 
15 Rue Saint-Nicolas, 27800 Le Bec-Hellouin, GPS: 49.235273, 0.723533 
 
De camping staat al goed vol als we aankomen. Ze ligt op de heuvel zo’n 2 -3 km voorbij het dorpje..maar 
gelukkig is er een bospaadje dat je 1 km verder vlakbij  de abdij brengt.  
Groot is het dorp niet, maar het mag terecht prijken in de lijst met de “mooiste franse dorpen”.. 

http://www.campingsaintnicolas.fr/


 

 

  
 
 

    
De Abdij van Bec werd rond 1034 door een zekere Hellouin (of Herluin), een ridder van de graaf van 
Brionne, gesticht. Al snel was dit een belangrijk centrum voor het christendom, dit onder de impuls van 
twee mannen. De bouwheer, Lanfranc de Pavie en de filosoof Anselme d’Aoste, bouwden aan de 
vermaardheid van dit kleine stukje Normandië door het verspreiden van spirituele cultuur van Bec ver 
buiten de grenzen van Normandië. Ze waren niet alleen priesters langs de oevers van de Risle maar ze 
waren ook aartsbisschoppen van Canterbury. Al vlug bevorderden de monniken de groei van het dorp om 
zo over de nodige bij de hand liggende arbeidskrachten te kunnen beschikken. Bec-Hellouin leefde 
zodoende bijna op het ritme van de abdij, zowel ten tijde van vreugde als tegenslag en smart. 



 

 

Het jaar 1417 maakt deel uit van de donkere jaren van Le Bec : midden de Honderdjarige Oorlog paste de 
priester het principe van verbrande aarde toe. Hij vreesde immers de verwoestende aanvallen van de 
Engelse troepen en vernielde daarom het hele dorp. Hij kon echter niet verhinderen dat de Engelsen de 
abdij innamen. Tijdens de Revolutie werden de conventionele gebouwen veranderd in een kazerne voor de 
cavalerie. Het is pas in 1948 dat de monniken Bec terugvonden, het jaar daarop gevolgd door slotzusters 
die er van hun kant eveneens een klooster bouwden. Naast de religieuze gebouwen onderscheid Bec-
Hellouin zich door haar uitzonderlijke ligging, haar rustige en bebloemde straatjes en talrijke 
vakwerkhuizen. 
De abdij Notre-Dame du Bec : Een historisch monument dat eigendom is van de Staat. De abdij is nu nog 
steeds bewoond door benedictijner monniken van wie de artisanale keramische creaties aan de basis 
liggen van de hedendaagse faam van Bec-Hellouin. De majestueuze Sint-Nicolaas toren domineert de 
conventionele gebouwen en het klooster uit de XVIIde eeuw waar een rustige atmosfeer heerst. 
De Sint-Andreas kerk : de kerk die in 1039 werd opgetrokken was tot aan de Revolutie afhankelijk van de 
Abdij. Het was pas in 1792 dat het graf van de Gelukzalige Hellouin naar de kerk werd overgebracht. 
Heden bevindt deze graftombe zich echter terug in het hart van de abdij. 
 

  
 
Woensdag is onze laatste dag in Frankrijk. We hebben nog zo’n 400 km te rijden voor we in de late 
namiddag terug thuiskomen..waar het gelukkig toch al een paar graden minder heet is.  
 
Ons Louiske ziet er smerig uit, na de oversteek van Noirmoutier, en de stofwolken die hij onderweg over 
zich heen kreeg.. Toch zal het kuisen wat moeten wachten tot hij eerst een frisse regenbui over zich heen 
heeft gekregen, om het zout los te weken…daarna terug opboenen, en hij is klaar voor de volgende 
trip…met de kinderen naar Lloret. 
 
Tessy en Roger , juni 2017 


