
 

 

Lourdes, juni 2017 vertrek met een ommetje via Le Treport 
 
Kaarten: Google en Michelin 
Info: internet en toeristische diensten ter plekke 
Van thuis naar Le Treport, en verder langs Perigueux, Bergerac en Condom, naar Cauterets/ Le pont 
d’Espagne, en naar Gavarnie 
 
   

 
 
Het is 1 juni als we richting Lourdes vertrekken. We willen met een wijde boog om Parijs heen  rijden, via 
Amiens, Rouen en Le Mans, en dan blijkt dat een omweg via Le Treport slechts 60 km extra te zijn. De 
keuze voor een “tussenstop” is snel gemaakt, als volgens “tinternet” blijkt dat er het komende 
Pinksterweekend “mosselfeesten” zijn. 
Jammer genoeg zien we te laat dat er in de zustergemeente Mers-les-bains in hetzelfde weekend ook 
“schotse spelen” zijn, en een “keltische markt”. In beide gemeenten spelen ook diverse doedelzak-
bands…’t Is dus ook “Pentecote en kilt”…Deze keer gemist, een volgende keer zeker mee te pikken. 
 
In de toeristische dienst zijn ze duidelijk nog in opstartfase..want het duurt een tijdje voor we aan een 
(gekopieerd) plannetje geraken van de 2 toeristische wandelroutes. 
We kiezen voor de camping municipal “Les Boucaniers”, aan de buitenkant van het stadje., op 
wandelafstand een kwartier tot in het centrum en de haven.  
http://camping.ville-le-treport.fr/  GPS: 50.0572222 , 1.3875 
 
Als we later op de dag een wandeling maken, blijkt dat je zeker niet verder van het centrum staat boven op 
de camperplaatsen, met het gebruik van de gratis “funiculaire”. 
Voor de mosselen moeten we wachten tot zaterdagavond (“à partir de dixneuf heures monsieur” krijgen we 
te horen als we belangstellend aan de grote strandtent gaan kijken…). Intussen gaan we op ontdekking in 
het stadje, gaan we markten, naar de vishal aan de havengeul… 
 

http://camping.ville-le-treport.fr/


 

 

https://www.tripadvisor.be/Attractions-g1024176-Activities-

Le_Treport_Seine_Maritime_Haute_Normandie_Normandy.html  

  
Abdij Saint-Michel 
De abdij Saint-Michel stond bij de huidige kerk Saint-Jacques. De abdij kent haar bloeitijd tot de veertiende 
eeuw. Tijdens de godsdienstoorlogen in de zestiende eeuw wordt de abdij verschillende keren verwoest 

door de Engelsen en heeft ze veel te lijden. In de zeventiende 
eeuw is het leven er rustig, tot aan de Franse Revolutie. Alexandre 
Papin, burgemeester van Le Tréport, koopt in de negentiende 
eeuw de resten van de abdij. 
De resten van de abdij: een steunbeer van de muur van de 
voormalige abdij is te zien op de speelplaats van de school Ecole 
Brossolette. 
Kerk Saint-Jacques 
 
  
De oorspronkelijke kerk wordt in 1362 gebouwd en loopt veel 
schade op tijdens de 
Honderdjarige Oorlog. De 
grootscheepse restauratie 
in 1699 verschaft de kerk 
een bevoorrechte plaats 
waardoor zijn 
indrukwekkende 
afmetingen (43 meter lang, 

15 meter breed en 15 meter hoog) zich fier afsteken tegen de 
omgeving. 
De kerk Saint-Jacques van Le Tréport is het bezoek zeker waard: 
typisch geruite gevel (uit Caensteen en silex), gotische toren, 
renaissance portiek met fijn bewerkt timpaan, en fraaie hangende 
sluitstenen (de langste is 3,80 meter lang). 
 



 

 

 
 
Het voormalige stadhuis 
 
 
Het oude stadhuis werd gebouwd in 1882, heeft een gevel van silex en baksteen en een gewelf uit de 
zestiende eeuw. Ook te zien : een negentiende-eeuwse pepertoren en een oorlogskruis met bronzen ster 
uit 1950. 
 
Pastorie 
woning met renaissancegevel. Manneken Pis doet sterk aan zijn Brusselse broertje denken! 
  
 
 
De huizen van de wijk Les Cordiers aan de voet van de krijtrotsen hebben een bijzondere stijl : 
rijtjeshuizen van twee of drie verdiepingen, prachtige erkerramen en smeedijzeren balkons. Vroeger 
woonden in deze wijk de armste vissers die geen geld genoeg hadden om met netten te vissen en dus 
visten met lange touwen met zeepieren aan de haken. 
 
Kapel Saint-Julien   
  
Gebouwd in de veertiende eeuw als ziekenhuiskapel. De kapel herbergt een van de oudste leien 
doopvonten met menselijke gezichten uit de twaalfde eeuw. 
 
 
Muurschildering 
In de door de gemeente uitgestippelde toeristische rondleiding is op de parkeerplaats bij het museum Le 
Vieux Tréport een enorme muurschildering te zien: 30 meter lang met 4 taferelen. De geschiedenis van de 
stad gaat aan uw oog voorbij via het oude kabeltreintje, de baders, de zeeberoepen en een oude visser. 
 

   
  
De Kahlburg 
In 1942 hebben krijgsgevangenen, inwoners van Le Tréport en Duitse soldaten een waar doolhof 
uitgegraven in de krijtrotsen. Deze luchtafweerstelling is van binnen geheel bekleed met baksteen. Meer 
dan 270 meter ondergrondse gangen, 32 zalen, 225 traptreden, 3 niveaus. In deze natuurlijke ‘bunker’ was 
het opperbevel van de artilleriebatterijen gelegerd dat verantwoordelijk was voor de verdediging van de 
zone Ault-Le Tréport. Aan de buitenkant van de krijtrotsen zijn meerdere schietgaten te zien. Jammer 
genoeg zeer beperkte openingstijden/uren… 
 
 
Het kabeltreintje van vroeger 
 



 

 

 
De elektrische tram van Le Tréport werd op 1 juni 1902 officieel geopend en verbond het stadje Eu met de 
badplaats Le Tréport. De trammaatschappij van Mesnil-Val kon de verbinding met het strand echter niet tot 
stand brengen vanwege het grote hoogteverschil van de Rue de Paris. Er werd besloten een kabeltreintje 
aan te leggen voor de verbinding met de Terrassen en het luxueuze Trianon-hotel. De werkzaamheden 
vingen aan in 1907 en waren achttien maanden later voltooid. Het uithouwen van de tunnels duurde twee 
maanden. Het lage station werd versierd met tegelwerk en had veel weg van een Parijs metrostation. Het 
fronton van de tunnels werd gemaakt van rode en witte baksteen om de overeenkomst met de Parijse 
metro te bekrachtigen. Op 1 juli 1908 openden de graaf en gravin van Eu de kabeltrein. Ze werden op de 
voet gevolgd door meer dan 2.000 bezoekers, die onmiddellijk een retourtje kochten. In die dagen 
vervoerden de twee wagens (van gelakt hout, elk met een gewicht van meer dan 6 ton) elk 48 passagiers. 
  
De kabeltrein bleek weinig rendabel en zeer kostbaar in het onderhoud. Het treintje functioneerde 
voornamelijk in de zomermaanden en werd tijdens de Tweede Wereldoorlog gevorderd door de Duitsers. 
Na de bevrijding werd de kabeltrein niet meer in gebruik genomen. Pas tegen het eind van de jaren 50 zag 
een nieuw project het daglicht. Een enkelkabelige lift die beide tunnels gebruikt en voorzien is van tien 
tweezitters nam de plaats van het kabeltreintje in. De stevige wind tussen het strand en de krijtrotsen kreeg 
echter vat op de lift waardoor deze vaak door pech niet kon functioneren. De exploitant gaf het tegen het 
eind van de jaren 70 maar op. In 1992 nam de gemeente de baan over. 
Het kabeltreintje van vandaag 
 
Om nostalgische redenen wordt de naam ‘Funiculaire’ (kabeltrein) aangehouden, maar het huidige 
vervoersmiddel functioneert echter met contragewichten. Het hoge station staat op een parkeerkelder van 
twee verdiepingen met lift. Het uitzicht vanaf het riante terras is adembenemend. Het lage station is 
eenvoudig van stijl en staat tussen de winkels. Het kabeltreintje is gratis en rijdt dag en nacht. 
 
  

Dagje Mosselmarkt 
Het Pinksterweekend staat in het teken van een bonte mosselmarkt waaraan talloze verenigingen uit Le 
Tréport en omgeving deelnemen. Tijdens deze dag wordt er ongeveer een ton mosselen gegeten in een 
gezellige sfeer met muziek. 
Om 19 uur zijn we aan de grote tent. De mosseltjes zijn kleiner dan de zeeuwse, maar lekker, met frietjes 
erbij, en doorgespoeld met een flesje plaatselijke witte wijn..de avond kan niet meer stuk. 
En zeker voor herhaling vatbaar… 
 



 

 

  
 

   
 
Van Le Treport naar Perigueux  (blijkbaar geen camping in Perigueux) cp: Rue des Près 37, 24019 
Périgueux, GPS:   N 45.18781,  E 0.73092.  



 

 

Een 10 minuutjes stappen van het oude centrum. Met slagboom, en automatische kassa (betalen met 
Visa/Mastercard)  

  

 
Perigueux, de oude stad 
Perigueux, de stad met het grootste door monumentenzorg beschermde stadscentrum van Frankrijk. Laat 
u niet misleiden door McDonalds en de hypermarche van LeClerc, Perigueux heeft een fraaie laat-
middeleeuwse binnenstad met smalle straatjes en leuke winkeltjes. 



 

 

   
   

 
Perigueux is net als de Perigord genoemd naar de Gallische stam Petrocorii wat "volk met de vier legers of 
stammen" betekent en die op deze plek woonde voordat de Romeinen de streek veroverden in 122 - 51 v 
Chr. De Romeinen hadden moeite met de Petrocorii, die toen al 500 jaar in de smalle vallei woonden. Ze 
hadden zich aangesloten bij het verzet van Vercingetorix tegen Caesar (bekend uit de boeken van Asterix), 
maar moesten zich uiteindelijk gewonnen geven aan de machtige Romeinse legers. Na de vijandigheden 
volgde de pax Romana, een tijd waarin de Gallo-Romaanse maatschappij bloeide en de stad Perigueux 
een van de mooiste werd van de Romeinse provincie Aquitania. De stad heet dan nog Vesuna, naar de 
heilige bron van Vesunna die op de linkeroever van de Isle ligt. U kunt er nu de imposante "Tour de 
Vesonne" bewonderen uit de Romeinse tijd met erachter de fraai geconserveerde resten van een 
Romeinse villa. 
Na de val van het Romeinse rijk verwoestten de Alemannen de stad in de 3e eeuw. De fraaie tempels, 
basilieken en villa's werden afgebroken en de stenen gebruikt voor verdedigingswerken. Het hielp niet, een 
aaneenschakeling van plunderingen en verwoestingen door rondtrekkende barbaren (o.a. de Noormannen) 
ontdeed de stad van alle glans die het bezat in de Romeinse tijd en de naam werd nog slechts "de stad van 
de Petrocorii" of kortweg "la Cité". 
In de 10e eeuw begint de wederopbouw. La Cité is de zetel van St. Front en het bisdom en wordt zo de 
hoofdstad van het graafschap Perigord. La Cité is het deel van de stad dat dicht langs de Isle ligt en waar 
nog steeds de St. Etienne de La Cité staat, een fraai voorbeeld van Romaanse bouwkunst.  

  



 

 

Op de luchtfoto ziet u La Cité, een wat vergeten deel van Perigueux. Bij 1 de geconserveerde Romeinse 
villa, bij 2 de Romeinse Tour de Vesonne, bij 3 de kerk St. Etienne de la Cité en bij 4 huizen die gebouwd 
zijn op de oude vestingmuren uit de vroege Middeleeuwen. 
   

  
 
St. Front, de grote kathedraal 
Al in de 6e eeuw werd op de plaats van de huidige kathedraal een kapel gebouwd bij het graf van St. Front. 
Vanaf dat moment was de Puy St. Front een pelgrimsoord en werd een belangrijke pleisterplaats op de 
weg naar Santiago de Compostella. Rond de kapel ontstond een abdij en in 1047 werd er een grotere kerk 
gebouwd, maar die brandde al in 1120 af. Er moest een nog grotere kerk komen en zo begon de bouw van 
de huidige kerk die in 1173 werd voltooid. Het bijzondere ontwerp lijkt sterk op de San Marco in Venetie 
met het grondplan in de vorm van een Grieks kruis en de koepels. Voor Frankrijk is het ontwerp zeer 
ongewoon en de kerk heeft een imposante en exotische uitstraling. 
De kerk werd in 1575 geplunderd door de hugenoten en tijdens de godsdienstoorlogen werd ook het graf 
van St. Front vernield. Diverse restauraties volgden zonder rekening te houden met het oorspronkelijke 
romaanse ontwerp. Tot in 1852 de omstreden architect Paul Abadie de restauratie ter hand neemt. Hij 
herbouwt grotendeels de St. Front en houdt daarbij rekening met het oorspronkelijke ontwerp. Hij voegt de 
torentjes toe op de koepels naar het originele voorbeeld op de klokkentoren. Zijn latere ontwerp van de 
Sacre Coeur in Parijs was met soortgelijke lantaarns duidelijk geïnspireerd op zijn werk in Perigueux. De 
imposante  klokkentoren is het enige deel van de kerk dat onveranderd overleefde uit de 12e eeuw, de 
toren is dus meer dan 800 jaar oud. 
 



 

 

  
 
 
De oude binnenstad van Perigueux is autovrij en een heerlijk doolhof om oeroude straatjes en steegjes te 
ontdekken. Deze wandeltocht brengt u langs een aantal van de fraaiste plekken, maar vergeet ook niet een 
rondje door de lager gelegen La Cité te doen langs de St. Etienne en de Romeinse overblijfselen. 
Jammer genoeg voor ons is er niet veel open met de Sinksendagen… 
 
Van Perigueux naar Bergerac (van 45.18781,  0.73092 naar 44.848992, 0.476417  

  
 

 Bergerac –  
Camping La Pelouse,8b rue J.J. Rousseau     24100 / Bergerac GPS : 44.848992, 0.476417 
 

http://www.ville-bergerac.com/eva/


 

 

 
Bergerac, de stad beroemd om zijn Cyrano, de wijn die zijn naam draagt en die andere wijn, 
Monbazillac. 
De naam komt voort uit het occitaans en betekende destijds Zandbank in de rivier (ac is een aanduiding 
voor water). In de 18e en 19e eeuw was Bergerac een belangrijke Franse binnenhaven, centraal gelegen 
tussen Bordeaux en het Centraal Massief. De functie van binnenhaven stelde Bergerac ook in staat om 
haar eigen producten te transporteren. De wijnen van Bergerac, de Pécharmant en de Monbazillac werden 
zo in heel Europa gedronken. De komst van de spoorwegen betekende het einde van de haven van 
Bergerac en luidde een tijd van economisch verval in. 
 



 

 

       
Een deel van het oude Bergerac is gerestaureerd en het is daarom een fijne stad geworden om in te 
flaneren, gewoon wanneer u genoeg ´landeljks´ hebt gehad. Bekijk eens het plein en het beeld van Cyrano, 
of de kerk van Saint Jacques, een halteplaats van de pelgrims op de route naar Santiago de Compostella. 
Op maandag en woensdag is het er markt. Bezienswaardig zijn het museum van tabak en het museum van 
´vin, de la batellerie et de la tonnellerie. Deze laatste laat mooi zien hoe de oude binnenhaven vroeger 
functioneerde en wat een drukke rivier de Dordogne ooit was. 

 
 

 
Van Bergerac naar  Condom  CP op N 43.94868,  E 0.36354  
 
 

 
 



 

 

Camping Municipal l'Argente,  ligt aan de oevers van de rivier Baise, net buiten het plaatsje Condom, in 

de buurt van een recreatiegebied, parc de Gauge, een ideaal gebied om te wandelen en te fietsen in een 

groene en rustige omgeving. 

 
Menselijke bewoning lijkt te beginnen in de Condom- regio aan het einde van de prehistorie.  
De middeleeuwse periode liet vele overblijfselen achter van de Romaanse en gotische kastelen en kerken. 
De Condomois is afhankelijk van het bisdom Agen totdat het bisdom Condom ontstond in 1317. 
Het is vooral het Engels-Franse conflict dat deze regio met de aansluiting van de Condomois naar de kroon 
van Engeland in 1152 bij het huwelijk van Eleonora van Aquitanië met Henri Plantagenêt koning van 
Engeland markeert. Na de Honderdjarige oorlog komt de Condomois terug toe aan de Franse kroon en 
tijdens de verdeling van Frankrijk in bestuurlijke eenheden, geplaatst in de regio van Bordeaux. 
In de 16e eeuw, tijdens de godsdienstoorlogen geeft een sterke calvinistische invloed aanleiding tot veel 
conflicten. 
De welvaart van de regio zal komen van de ontwikkeling van de wijngaarden aan het begin van de 17e 
eeuw en de 18e eeuw. Heel succesvol is de aanplant van wijngaarden en de landontginning, 
aangemoedigd door het edict van 1766. Slechte kwaliteitswijn wordt vervolgens omgezet in brandewijn en 
verzonden via land en rivier (de Baïse vanuit Lavardac) richting Bayonne en Bordeaux naar het noorden, of 
Amerika. 
Tijdens de periode van de revolutie, behoorde de Condomois tot het departement de Gers. 
De kathedraal van St. Peter: 
Dit gebouw is het werk van Jean Marre, die bisschop van Condom was van 1497 tot 1521 
De kerk van Saint-Pierre in zuidelijke flamboyante stijl ", is aangebouwd aan het hoofdaltaar in XIV 
e -eeuwse Gothiek,  maar in een soberder stijl in de bogen en gewelven. Dit hoofdaltaar werd 
hersteld door Bernard Alaman, bisschop van 1369 in 1407. We merken het Zuid-portaal, dat zeer 
representatief is voor de flamboyante stijl. 



 

 

     
Het klooster van Condom dateert voor de funderingen van de XVI e eeuw maar werd 
gerestaureerd en vernieuwd in de 19de e eeuw. 
Sommige elementen zoals opengaande deuren, dateren uit de XVI e eeuw. De St. Catherine kapel 
in de oostelijke vleugel is ook uit deze periode 
 
Wandeling door het oude centrum van Condom 

 
 



 

 

  



 

 

  



 

 

Van Condom naar Cauterets / Pont d’Espagne 
 
M&M zitten al in de buurt van Cauterets, en onze planning wordt een beetje omgekeerd. We zullen de 
Tourmalet later doen, en rijden ineens via Tarbes naar Cauterets. 
 

 
 
Camping Cabaliros, 93 Avenue du Mamelon Vert, 65110 Cauterets, is de bestemming. Een ACSI-
camping, met verlaagd tarief buiten het hoogseizoen. Gps : 42.903274, -0.107001 
Vanop de camping is het een 20 minuten te voet tot het centrum van het dorp, het vertrekpunt van de 
« navettes » naar de Pont d’Espagne. 
 

    



 

 

  
 
 

Cauterets is een klein bergstadje dat vooral bekend is om zijn thermen. De Thermen van Cauterets zijn 

speciaal geschikt voor mensen die last hebben van hun luchtwegen en reumatische aandoeningen. Ook de  

skigebieden en zijn snoepjes, de ‘berlingots’ zijn beroemd. Berlingots de CauteretIn de straten van Cauterets 

hangt vaak een zoete geur, de banketbakkers stallen hun beroemde suikergoed namelijk uit op het plein bij het 

stadhuis, en als je wil kan je meehelpen om de beroemde ‘berlingots de Cauterets’, suikerkussentjes te maken. 

De herkomst van dit snoepje hangt samen met de thermale baden van de stad. Aan het eind van de 19e eeuw 

bedacht men dit snoepje om de door de zwavelhoudende waterdamp geïrriteerde keel van de  kuurgasten te 

verzachten.  



 

 

       

Het woeste water  In de jaren ’50 weigerde Cauterets stuwdammen te laten bouwen aan zijn meren. Het 

water uit de bergen is dus niet getemd en kent nog steeds een tomeloze vrije loop. Het vloeit door de 

sparrenbossen in een opeenvolging van watervallen en ‘marmites’, dit zijn erosiegaten die het water in de 

rotsen heeft uitgehold. Dit ongetemde water kan je bewonderen op weg naar Pont d’Espagne, onder meer bij 

de watervallen van le Lutour en le Ceriset.In de winter zijn de bevroren watervallen een lust voor het oog. Je 

kan in dit gebied schitterend langlaufen, sneeuwschoenwandelen skiën en sleeën. Houd tijdens je wandeling 

even halt bij het monument Meillon om de pistes  te overzien en te genieten van de Pont d’Espagne. 

Pont d'Espagne 

    

 



 

 

Cauterets bevindt zich 15 kilometer van de Pont d’Espagne. Dit was vroeger de brug naar Spanje, nu is het de 

poort naar het Nationaal Park van de Pyreneeën. De weg ernaar toe leidt langs watervallen en het hoger 

gelegen bergmeer van Gaube. Overigens is deze weg de eenvoudigste manier om het Nationaal Park binnen te 

komen. Via een bewegwijzerd wandelpad kom je bij een loopbrug en zie je de Pont d’Espagne liggen: een 

massieve arcade brug over een diepe kloof. Na een makkelijke wandeling van circa 15 minuten kom je bij het 

meer van Gaube. Langs de oever verrijst het oude hotel waar toeristen al in de 19e eeuw verbleven. Het meer 

van Gaube wordt gedomineerd door het indrukwekkende silhouet van de Vignemale (3298 meter), de hoogste 

berg van de Franse Pyreneeën.Het Nationaal Park van de Pyreneeën is het oudste nationaal park van Frankrijk 

en werd als zodanig erkend in 1967. Het beslaat van Oost naar West 100 kilometer, telt 7 valleien die de grens 

vormen met Spanje. 

In Cauterets heb je veel wandelmogelijkheden van verschillende niveaus. Je kunt het direct op 
een klimmen zetten en steil tegen de hellingen omhoog lopen, maar er zijn ook eenvoudigere 
opties. Wanneer je vanuit het dorp naar het zuiden verder rijdt, heb je drie mogelijkheden. Ofwel je 
gaat naar het bekende en toeristische Lac de Gaube, met de Pont d’Espagne, of je gaat een 
dalletje verder naar het westen, of je neemt de afslag na de haarspeldbochten bij La Raillère naar 
links, waarna je uitkomt in het vrij rustige dal Vallée de Lutour. Daar rijd je tot je niet meer verder 
mag met de auto, tot aan de parkeerplaats. 

 

Vervolgens loop je door een bosrijk en wat verwilderd dal, parallel aan een idyllisch riviertje dat 
zich een weg baant langs rotsblokken, over een goed begaanbaar, licht stijgend pad. 
In totaal stijg je tot aan het meer aan het eind van het dal vanaf ruim 1300 meter naar ongeveer 
1800 meter, waar je zo’n 1,5 uur over doet. Vooral in de weekenden in de zomer is het een 
redelijk populair dal en zul je geregeld andere wandelaars tegenkomen, maar wanneer je wat 
vroeger op de dag gaat is het zeker niet druk te noemen. Onderweg geniet je van diverse 
uitzichtspunten op het ruige dal, en waan je je soms half in de Canadese Rocky Mountains. Maar 
nee, ook dit is toch echt Frankrijk! 
Bij het Lac d’Estom vind je een berghut, de refuge d’Estom. Vanaf het meer gaan een aantal 
paden hoger de bergen in, met bijvoorbeeld een alpiene route richting de Vignemale, de hoogste 
top van de Franse Pyreneeën. 

 
 
Het Lac de Gaube is een van de bekendere meren in de Pyreneeën, geliefd vanwege zijn vrij 
makkelijk te bereiken ligging en het mooie panorama dat je er hebt op de omringende bergen. 
Wanneer je in de buurt bent loont het dan ook erg de moeite om een middagje in dit prachtige 



 

 

gebied door te brengen. Toen ik er anderhalf jaar geleden was, gooide het weer helaas een beetje 
roet in het eten, maar dat mocht de pret niet drukken. 
Vanwege de bekendheid kan het er soms wat druk zijn, er zijn echter genoeg momenten in het 
jaar waarop ook rustzoekers er aan hun trekken komen. Zeker wanneer je nog even verder in het 
dal langs het meer zuidwaarts loopt, aangezien velen het restaurant aan de noordkant van het 
meer als einddoel hebben. 
Het meer is, anders dan je misschien zou verwachten, geen stuwmeer maar een natuurlijk meer, 
dat gevoed wordt door de gletsjers van de Vignemale, met 3 298 meter de hoogste top van de 
Franse kant van de Pyreneeën, waarvan je de flanken verderop in het dal kunt zien liggen. Je 
bereikt het meer in ongeveer een uur lopen vanaf de parkeerplaats aan de voet van het 
zuidelijkste skigebied van Cauterets. Een gedeelte kun je eventueel ook nog met een stoeltjeslift 
doen. 
Op de heen- of terugweg naar het Lac de Gaube moet je zeker ook uitgebreid de tijd nemen om 
bij de watervallen van de Pont d’Espagne te kijken, misschien wel een van de meest romantische 
plekken van de Franse Pyreneeën. Het water stroomt met grote snelheid door de nauwe kloof, en 
het kost weinig moeite om je voor te stellen hoe in vroeger tijden de reizigers van en naar Spanje  
hier even stilhielden om bij te komen van hun reis door de bergen. 
 

  



 

 

 
 
 
 
Wij deden de wandeling vanaf de parkeerplaats waar de bus van 10 uur vanuit Cauterets ons afzet om 
kwart na 10. Via het zonnige steile brede slingerende pad (geel aangegeven) dat onder de kabelbaan (rode 
stippellijn) loopt gaan we naar boven. We deden er toch minstens een uur over. Met de stoeltjeslift ben je 
er op 12 minuten.  
Die stoeltjeslift kan je beneden een ticket nemen voor heen en terug aan 15 euro. Enkel naar boven kan 
niet. Van boven kan je wel een retourtje naar beneden kopen aan 9 euro 
Eens boven is het nog een 20 minuten tot aan het Lac de Gaube. We wandelen tot aan de overzijde van 
het meer, en knabbelen daar onze broodjes op. Nadien gaat het terug naar beneden via het smalle GR10-
pad. Evenzeer redelijk steil, maar met loszittende stenen, ongelijke trappen..maar wel in de schaduw.  
We doen er al met al al zo lang over als in het opgaan. We zijn net op tijd terug om de “navette” van 15 uur 
te nemen, terug naar Cauterets.  
 

   
 

Van Cauterets naar Gavernie 
 

  

 



 

 

Parking de Holle, 65120 Gavarnie   gps : 42.738700, -0.019989 

 
 
Aire de service pour camping-car située à 1km au dessus du village de Gavarnie, sur le parking 
de Holle. Du 1er mai au 30 octobre : 8 € pour 24h. Accès gratuit en dehors de ces dates. 
Services à disposition : points vidange et eau potable. Pas de branchement électrique. 
(Attention, services d'eau non disponibles en hiver - mis hors-gel). 
Possibilité de rejoindre le cœur du village de Gavarnie à pied en 15/20mn par un petit sentier. 
 
Het is dit weekend de eerste editie van Gavernie Trail, en er loopt nogal wat volk rond. Langs de baan 
richting camperplaats is er zelfs een mini-mini ‘tourdorpje’ van publiciteitstenten opgezet. 
 

  
 
De man aan de infobalie van het office de tourisme geeft ons nog het advies mee om het pad richting 
“Refuge des Espugettes” te nemen bij het opgaan richting Cirque. Een prachtig pad, met overhangende 
rotsen, mini-watervalletjes…en rust. Pas naar het einde toe komen we wat tegenliggers tegen. Maar steil, 
ongelijke trappen, losse stenen..Dit pad nemen om terug te komen naar het dorp zou nog veel zwaarder 
zijn geweest. Het was een gouden tip. Terugkomen gingen we doen via “le plateau de Bellevue”… 
Het is middag als we uiteindelijk aan het “Hôtel du Cirque et du Cascade” komen. Voor we verder stappen 
richting waterval eten we onze meegebrachte broodjes. 



 

 

  
 
Het snelstromende water in de mini-bergriviertjes maakt het niet makkelijk om met droge voeten over te 
steken. De grote waterval ligt niet zo heel veel verder, maar het is een steil pad met losse steentjes, er ligt 
zelfs nog her en der wat ijssneeuw. Vooral het laatste stukje gaat steil, het is er koud door de mist van het 
opspattende water, en uit de zon is het een ijzige belevenis. Wij houden het na een tijdje voor bekeken. 
M&M zijn echter vastbesloten een foto te nemen aan de voet van de waterval en stappen vastbesloten 
door… 
Het enthousiasme om nog een omweg te maken via de “Bellevue” is wel weg als we weer aan het Hôtel 
komen, en we nemen de makkelijke weg naast het water om naar het dorp terug te keren.  

      



 

 

 



 

 

   
 
De zon staat al redelijk laag als we uiteindelijk na een vermoeiende maar prachtige dag toch de eerste 
huizen van het dorp bereiken..Tijd voor een lekkere beloning, kwestie de opgebruikte calorieën terug aan te 
vullen in La Chaumière..een etablissement waar ze lekkere ijscoupes maken 
 
Van Gavernie naar Lourdes, via de Tourmalet… 
 
  

   



 

 

 
 

Camping du Loup: (vlakbij heiligdommen) 

 gps:  43.0976470, -0.0699630  

  

Une aire de camping-cars à 100 mètres de l’entrée du Sanctuaire : c’est unique ! 
Le camping du Loup abrite ses visiteurs à la nuitée ou sur plusieurs jours sur réservation ou pour le 
passage. Désireux de prolonger votre séjour, Elodie, Ginette et Jean-Pierre feront le maximum pour vous 
garder un peu plus si besoin. Vous profiterez ainsi de : 
 Aire de service 
 Larges allées, emplacements ombragés au cœur de la nature pour un calme assuré 
 Bloc sanitaire adapté avec un point wifi gratuit à proximité 



 

 

 Sanitaires avec eau chaude 
Le plus du Camping du Loup : rouler sans contrainte et éviter les embouteillages urbains 

En empruntant au choix la D937 ou la D940 pour accéder directement au Camping du Loup. 
 

 
 

Het is namiddag als we op de camping toekomen. Een stukje afgesloten straat voor de “festivités de 
l’onion” of dergelijke onzin heeft voor ons als resultaat een kilometerslange omweg, en zeker een uur 
langer rijden gehad. 
 
We instaleren ons in afwachting dat de “réception” terug open gaat (Siësta kennen ze hier ook..) 
 
We krijgen een stadsplan mee, en een badge om via een poortje langs de weg naar beneden, direct 
toegang te hebben tot het heiligdom. Veel tijdwinst heb je er niet mee, maar het stapt een stuk makkelijker 
dan via het baantje dat van rechtover de camping naar de stad gaat.(Route de la Forêt).  
We verkennen eventjes de Sanctuaires, en gaan dan op zoek naar een restaurantje. Even buiten de 
“Scherpenheuvelwinkeltjeszone” komen we bij de Brasserie “Le Carrefour Café” (hoek van de Rue Marie 
St. Frai en de Avenue Peyramale). De “menu du jour” kan ons verleiden en is lekker..zodat we er ’s 
anderdaags nog een keertje naartoe gaan ..Tegen halfnegen zakken we terug af naar de basiliek voor de 
dagelijkse “kaarsjesprocessie” om 21 uur.. 
We zoeken een plaatsje langs de helling naar de bovenste kathedraal, van waar we het hele processieplein 
kunnen overzien. 
 

   



 

 

Ook ’s anderdaags komen we op hetzelfde plekje kijken. Nadat we in de namiddag al wat kaarsen 
hadden gaan branden, en een paar glazen OLVrouwflesjes hadden gevuld op vraag van onze 
buurvrouw. 

Het blijft heel fascinerend hoeveel mensen echt wel troost zoeken (en vinden) aan die grot. 

   

 

Het is zeker dat in de prehistorie in de buurt van Bigorre mensen geleefd hebben: hiervan 
getuigen de bijlen van silex, bewerkte stenen en de beenderen, gevonden in de grotten van « Les 
Espélugues » (nu kruisweg van de Heiligdommen van Notre-Dame de Lourdes). 
De rots van Lourdes waarop de vesting gebouwd was, werd achtereenvolgens door Galliërs, 
Romeinen, Barbaren en de Moren versterkt . 
Vanaf de 9de eeuw was de stad eerst in Engelse, en vervolgens in Franse handen. Tijdens de 
godsdienstoorlogen in de 16de eeuw is ze door hugenoten volledig vernield. 
In de 17de eeuw werd de burcht minder belangrijk, door de hereniging van Bigorre met Frankrijk 
(in 1607), en de komst van wapens. Zij behoudt een klein garnizoen en wordt staatsgevangenis 
(kasteel). 
Na zonder al teveel schade de Franse revolutie (1789) doorstaan te hebben, wordt Lourdes in de 
19de eeuw een charmant dorpje. In het begin van de jaren 1850 werd het kasteel bezet door een 
garnizoen infanteristen. De stad was toen slechts een etappe voor kuurgangers die naar de 
kuuroorden van Barèges, Cauterets, Luz-Saint-Sauveur en Bagnères-de-Bigorre gingen, en voor 
de eerste Pyrénéisten op weg naar Gavarnie. Lourdes was toen nog maar een bescheiden kanton 
hoofdstad met 4135 inwoners. 
Waaronder François et Louise Soubirous, die tien jaar in de molen van Boly gewoond hebben met 
hun vier kinderen. De oudste, geboren op 7 januari 1844, heet Marie Bernarde, ook wel 
Bernadette genoemd. 
In 1854 gaat het bergafwaarts met het gezin Soubirous: François verliest een oog tijdens het werk, 
wordt beschuldigd van diefstal en gevangen genomen, gevolgd door het faillissement van de 
molen. Daarbij eist de cholera ook nog 38 levens in Lourdes. Bernadette, getroffen door cholera 
en tuberculose, houdt haar verdere leven een zwakke gezondheid. 
De familie, gedwongen om de molen te verlaten, vond in 1857onderdak in een voormalige 
gevangenis van 16 m², “le Cachot” genoemd. 
De toen 14 jarige Bernadette, anafalbete, nog nooit te communie geweest en zeer aangeslagen 
door deze gebeurtenissen, zal in deze periode iets ongelofelijks meemaken. 



 

 

Op 11 februari 1858 gaan Bernadette, haar zus Toinette en een vriendin, Jeanne Abadie langs de 
Gave hout halen in een grot, Massabielle genoemd. Terwijl Toinette en Jeanne hout sprokkelen, 
hoort Bernadette een geluid dat op een windvlaag lijkt. Op eens ziet ze in de holte van de rots een 
meisje, door licht omringd, die haar aankijkt en lacht. Ze zag vervolgens de verschijning van een in 
het wit geklede vrouw met een rozenkrans, die zich tijdens een latere verschijning - op 25 maart - 
voorstelde als Que soy era immaculada councepciou ("Ik ben de onbevlekte ontvangenis"). Paus 
Pius IX had reeds in het jaar 1854 het dogma afgekondigd van de Onbevlekte Ontvangenis van 
Maria, dat wil zeggen dat Maria vanaf haar conceptie geheel zonder zonde was. Bernadette, die 
een eenvoudig meisje was dat nauwelijks kon lezen, wist dit echter niet. Haar ouders, 
onderwijzers en priesters zouden later getuigen dat zij nog nooit over de onbevlekte ontvangenis 
had gehoord. 

Bernadette noemde de dame aquero, wat in de streektaal die daar betekent. Tot 16 juli 1858 
kreeg Bernadette nog zeventien maal een visioen, waarbij ze op aanwijzing van de verschijning 
een bron opende. Bernadette vertelde dat de in het wit geklede vrouw haar vroeg bij de grot een 
kerk te bouwen en processies te houden naar die plaats waarbij men de rozenkrans moest 
bidden. 

In de maanden van de visioenen werden de verhalen van Bernadette vaak niet serieus genomen. 
Mensen die met haar mee gingen zagen nooit iets, al waren er wel die 'een aanwezigheid' 
voelden. De prefect en de dorpspastoor ondervroegen haar kritisch. Dat was moeilijk voor haar 
omdat ze de boodschappen van de verschijning niet altijd begreep. 

Pas toen de verschijning zich had voorgesteld als de 'Onbevlekt Ontvangene', nam de pastoor 
Bernadette serieus en toen de eerste wonderen gebeurden stelde de bisschop van Tarbes een 
onderzoek in. Na vier jaar, in 1862, concludeerde hij dat de verschijningen een bovennatuurlijk 
karakter hadden. Vanaf dat moment werd Lourdes een officiële bedevaartplaats. Er kwamen 
zoveel pelgrims dat de pastoor Bernadette in het hospitaal van Lourdes plaatste. Daar groeide 
haar kloosterroeping en op 22-jarige leeftijd vertrok ze naar Nevers.   

Op 29 juli 1866 trad ze onder de naam Marie-Bernard in bij de Sœurs de la Charité van Saint-
Gildars in Nevers. Binnen de kloostermuren mocht zij echter met geen woord spreken over 
hetgeen in Lourdes was gebeurd. Hier had zij vrede mee. Ze werkte als hulpkosteres en 
ziekenverzorgster, tot ze te ziek werd. Ze stierf op 16 april 1879, amper 35 jaar oud, en zou op 
haar sterfbed nog eenmaal een visioen hebben gehad. Naast astma had Bernadette een tumor in 
haar knie, maar ze had nooit geklaagd. Het enige wat ze zei was: "Ik ben als een graankorrel 
gemalen". 

Op 22 september 1909 werden haar stoffelijke resten voor het eerst opgegraven. Haar lichaam 
was naar verluidt nog volledig intact. Dit was later een van de argumenten om haar zalig te 
verklaren. Haar lichaam werd gewassen, gekleed, en opnieuw begraven in een dubbele kist. 

Op 3 april 1919 werd ze opnieuw opgegraven. Een dokter die het lichaam onderzocht schreef het 
volgende: "Het lichaam is bijna gemummificeerd, bedekt met schimmelplekken en een behoorlijke 
laag zouten, dit lijken calciumzouten te zijn. (...) De huid is op sommige plaatsen verdwenen, maar 
nog steeds aanwezig op het grootste deel van het lichaam."[1] 

In 1925 werd ze voor de derde keer opgegraven. Een aantal relikwieën werd van haar lichaam 
genomen en naar Rome gestuurd. Hoewel haar lichaam naar verluidt in redelijke staat verkeerde, 
was haar gezicht zwart gekleurd en deels zonder vel. Gezien dit afschrikwekkend zou zijn voor 
toekomstige pelgrims werd de hulp ingeroepen van Pierre Imans, een destijds bekende firma op 



 

 

het gebied van maskers voor de mode-industrie. Hij zou zowel haar handen als gezicht met een 
masker van wax bedekken. Al de voor het publiek zichtbare delen zijn dus bedekt met wax. 

Hierna werd ze "als ongeschonden wonder" opgebaard en tentoongesteld in het klooster in 
Nevers waar Bernadette van 1866 tot haar dood gewoond heeft. Deze plaats wordt nog steeds 
veel bezocht door pelgrims. 

Op 14 juni 1925 werd ze zalig verklaard. Op 8 december 1933 verklaarde paus Pius XI haar heilig. 
Haar feestdag valt op 16 april en in Frankrijk op 18 februari. 
Al bijna 150 jaar komen er ieder jaar bijna 6 miljoen bedevaartgangers en bezoekers naar 
Lourdes. 
 


